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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
HET BEGIN 
 
 Welkom en mededelingen 
 
 Openingslied (staande): “Dit huis”, tekst Han Hoekman,     

melodie Psalm 134 
 
1.Dit huis waar op de eerste dag  
de week met U beginnen mag 
staat voor de eredienst gereed.  
Wij komen hier in lief en leed. 



2.Met hoop en met herinnering  
wordt in dit huis van hout en steen  
geloof gewekt, geloof gevoed  
met liefde die ons leven doet. 
 
3.Op hoop van zegen bidden wij  
dat Christus in ons midden zij. 
Kom, help ons, levende, en kom  
en maak ons tot Uw heiligdom. 
 
 Bemoediging en groet 
 
Ria: Waar twee of drie in Zijn naam 
geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken, samen lasten dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
daar is Hij in hun midden als bron van leven. 
Ria: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: die trouw is in eeuwigheid. 
Ria: Hij is onze toevlucht, ons licht.  
Allen: Niets of niemand zal uit Zijn hand vallen. 
 
4. God, laat het licht dat zo verschijnt  
een levend licht voor ieder zijn, 
dat met ons meegaat en ons zegt  
dat Gij ons leidt op onze weg. 
Hierna gaan we zitten 
 
KYRIE & GLORIA 
 
 Over vandaag 
 Kyriegebed met lied 463, ”Licht in onze ogen”,                  

vers 1,2,3,5 en 8.  
 
Elke keer na de woorden “Wij roepen tot U: Kyrie Eleison”   
zingen we een couplet: 



 
       1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen nog wie U verwacht? 
       2. Als der mensen trooster roepen wij U aan: 
noem de namelozen met een nieuwe naam! 
       3. Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal. 
       4. Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard’ 
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien laat. 
       8. Kyrie Eleison, wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer! 
 
 Een credo van Stef Bos 
 Lied: “Geest van hierboven”, lied 675. 
 
HET WOORD 
 
 Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 30 
 Schriftlied: “Iedereen zoekt U”, lied 837, vers 1 en 2 
 Overdenking 
 Meditatief orgelspel 
 
HET ANTWOORD 
 
 “Lied van het levende water” (tekst Alfred Bronswijk,         

mel. lied 910) 
 
1.Wij laten emmers dalen, de putten zijn zo diep. 
Wij zoeken levend water dat God tot aanzijn riep. 
Het water van het leven, van liefde ons te groot, 
waarvan wij kunnen drinken tot verder dan de dood. 
 
2.Waarvan wij kunnen drinken om God een mens te zijn 
die tussen lach en dansen, bij tranen en in pijn 
wéét heeft van vergezichten, van trouw die ons omgeeft: 
een beker vol fris water van Hem die om ons leeft. 



3.Een beker vol fris water, rivier van overvloed, 
die dorst lest nu en later, waarin God ons ontmoet. 
Dat willen wij hier putten uit Hem die met ons is: 
De Heer, het levend Water, een beker koel en fris. 
 
 Gebeden - stil gebed - Onze Vader. Elke keer na de woorden: 

“Vanuit geloof in toekomst bidden wij samen” zingen we 
“Kom Geest van God, maak onze harten open. Dat Christus 
bij ons woning vindt” (= lied 333)  

 
 Collecte voor de diaconie. 
 
DE WERELD IN 
 
 Slotlied (staande) “Wij geloven in de liefde”,                            

tekst Jacqueline Roelofs, mel. 103c 
  
1. Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt. 
 
2. Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld dat steeds mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven in het licht, ons voorgegaan. 
 
3. Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel die op aarde hier begint. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt. 
 
 Zegen, met een gesproken Amen… 
 … en als gezongen antwoord het vervolg van het slotlied: 
 
4. Wij geloven in een toekomst die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht. 


